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Bericht aan mijn goede vrienden en buren,  
 
Door het vertrek van Thom de Graaff naar de Raad van State komt het er nu toch van. 
Nummer 11 op de lijst (ook wel ‘elfje’ genoemd) gaat de Eerste Kamer in! Gisteren ben ik 
begonnen mij in te werken in de fractie. Het werd meteen een gedenkwaardige dag 
vanwege het debat over de intrekking van de wet op het raadgevend referendum. Terwijl de 
hitte toesloeg in de Kamer met de mooie groene bankjes, D66 er flink van langs kreeg,  de 
pers met zware camera’s tussendoor laveerde, vergaderde de fractie gewoon door. Een 
baaierd aan onderwerpen kwam langs. Het verdrag met de Oekraïne voor berechting van de 
MH17 daders, Wouter Bos naar de nieuwe investeringsbank zonder dat het parlement van 
iets wist,  toch maar geen gasverwarming in het gerenoveerde Binnenhof met het risico dat 
de verbouwing langer duurt, en nog zo wat. Ik ga een interessante tijd tegemoet, dat is 
duidelijk. Het is ook heerlijk om rond te zwerven door de eeuwenoude gangen van het 
vroegere Stadhouderlijke Kwartier. Je hoort nog voetstappen van Johan de Witt en Prins 
Maurits. 
Mijn officiële installatie zal plaatsvinden op 25 september, maar er is al wel een stoeltje voor 
mij gereserveerd op Prinsjesdag, de week ervoor. Waardoor ik er een kopzorg bij heb: hoe 
kom ik aan een passend hoedje? Ik houd mij aanbevolen voor adviezen terzake. 
 
Hartelijke groet, Margo 
 
 


